
 

 

 

 

 

 

 

Met in de hoofdrol: Alex, Sanne, Gideon,  

Wieneke en Mattias 

 

Reisverslag Portugal 
 

 

16-23 oktober 2015 

 



Vrijdag 16 oktober  
 

De vakantie kon eindelijk beginnen! Al om half drie `s nachts verzamelde iedereen zich bij de 

rood witte kubus op Schiphol.  We waren een beetje moe maar hadden ook ontzettend veel 

zin in de vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat we ingecheckt hadden en door de douane waren gegaan was het tijd om nog even te 

shoppen tot we het vliegtuig in konden. 

 

 

 



Na een vlucht van drie uur landden we in het zonnige Faro en stapten we in de bus die ons 

naar ons appartement bracht. Het was nog vroeg dus we konden ons appartement nog niet 

in. Dan maar eerst genieten van een ontbijtje in de zon aan het strand!  

 

   

 

 



 

Na het ontbijt konden we onze appartementen in, in het eerste appartement sliepen 

Noortje, Alex en Jolanda. In het tweede appartement sliepen Wieneke, Sanne, Gideon en 

Mattias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toen was het echt tijd om even bij te komen van de vlucht, we gingen lekker relaxen bij 

het zwembad. Helaas waren we hier onze camera vergeten en hebben we dus geen foto’s 

kunnen maken. 

 



Na het zwemmen deden we nog even wat boodschappen en gingen we lekker uit eten op 

het pleintje onder ons appartement.  

 

 



Zaterdag 17 oktober 
 

Vandaag was het een lekker dagje om even bij te kunnen komen en een beetje te wennen 

aan de andere omgeving.  Na een verlaat ontbijt maakten we een wandeling door de 

straatjes van Albufeira en gingen wat boodschappen doen. In de winkel aangekomen liep 

Gideon voorop met zijn boodschappenmandje. Er was ons namelijk een heerlijke 3-sterren 

maaltijd beloofd door Gideon en zijn top team! Hij zocht al zijn geheime ingrediënten bij 

elkaar en thuis aangekomen kookten ze een heerlijke pan macaroni (eigenlijk twee pannen 

 dus er was genoeg voor twee dagen) die in plaats van 3 sterren wel 4 sterren verdiende! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 18 oktober 
 

Na het heerlijke dagje uitrusten van gisteren had iedereen zin om vandaag wat te gaan 

ondernemen. We gingen winkelen en alvast wat souvenirs kopen. Al wandelend door de 

straatjes kwamen we een wel heel bijzondere plek tegen. Je kon gaan zitten met je voeten in 

een bak water met allemaal kleine visjes die aan je tenen kwamen knabbelen. Sanne durfde 

dit wel aan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het shoppen gingen we even lekker een hapje eten bij een cafetje, tijdens het eten 

overlegenden we wat we morgen wilden doen. Het zou hyeel hard gaan regenen en we 

wilden natuurlijk niet de hele dag in het appartement gaan zitten. We liepen naar een ticket 

shop waar een hele vriendelijke mevrouw ons hielp. We besloten om aandag op jeepsafari te 

gaan! We boekten ook meteen de kaartjes voor zoo-marine op dinsdag, want daar wilden 

we ook wel heel erg graag naar toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat moe van het shoppen ging iedereen even wat voor zichzelf doen. Giddeon deed een 

dutje, Wieneken zal lekker te kleuren, Sanne zat te puzzelen en Mattias kroop lekker in het 

zonnetje bij Noortje en Jolanda.  

Vanavond hoefden we niet te koken, want we hadden natuurlijk nog een pan met eten van 

gisteren over. Ook op de tweede dag was de macaroni weer heerlijk!  

Na het eten ging iedereen douchen en zich klaar maken voor een heerlijk avondje dansen en 

zingen in the Blue star karaoke bar. Wat een Feest!  

         

 

 

  
 

 

 

 

 



Maandag 19 oktober 
 

Na lekker uit te hebben geslapen was het dan eindelijk zo ver: tijd voor de jeepsafari! Het 

was geweldig, lekker crossen door de modder! Met tussendoor wat te drinken met een 

heerlijk taartje. Ook kwamen we langs een lokaal brouwereitje waar we naast een heerlijk 

sterk drankje mochten proeven van eigengemaakte jam en honing..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na de jeepsafari gingen terug naar het appartement. Noortje en Jolanda bakten daar een 

grote stapel pannenkoeken.  

Na het eten dronken we nog wat, iedereen was zo moe dat we op tijd ons bed in gingen. 

 

 



Dinsdag 20 oktober  
 

Vandaag was het zover we gingen naar Zoomarine! We werden al vroeg met een bus vlakbij 

ons appartement opgehaald. Het was ongeveer 45 minuten rijden. Daar aangekomen 

genoten we van de zeeleeuwen en de dolfijnen show en zagen we de prachtigste vissen 

zwemmen in het aquarium. Daar hebben we ook nog roggen nog kunnen aanraken en in de 

volière hebben we vogels uit onze handen laten eten. Toen het heel hard begon regenen 

konden we gelukkig even schuilen in de bioscoop om te kijken naar een 4d film.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bij thuiskomst aten we een heerlijk kopje soep.  
Iedereen was erg moe van deze drukke dag. 
We gingen daarom lekker vroeg naar bed.    
 



Woensdag 21 oktober 
 

Vandaag scheen de zon gelukkig weer! Daarom stond er een dagje strand op de planning. 

We trokken onze zwemkleding aan en smeerde ons in met zonnebrand. Op onze slippers 

met koude drankjes in onze rugtassen liepen we naar het strand. Het zeewater voelde 

heerlijk en èèn voor èèn lieten we ons meevoeren met de golven. Alleen Alex had niet heel 

veel zin om natte voeten te krijgen en koos er daarom voor om op het droge te blijven.  

Hongerig van het zwemmen en zonnen genoten we op een terrasje aan het strand van een 

heerlijke lunch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 22 oktober 
 

De laatste dag van de vakantie was aangebroken. Voor deze dag hadden we een boottochtje 

geboekt. Nadat we waren opgehaald met een busje kwamen we aan in de haven waar onze 

boot “de Moena” al klaar lag. Tijdens de tocht genoten we van de mooie kuslijn van 

Albufeira. Toen de boot voor anker ging en sommige van onze mede passagiers in een klein 

bootje naar de grotten gingen kijken, sloeg bij ons de stemming iets om. Wat ging de boot 

tekeer! Iedereen moest zich goed vasthouden om niet van het bankje waar we op zaten af te 

glijden. Daarnaast werden we bijna allemaal zeeziek! Alleen Sanne met haar zeebenen en al 

haar ervaring op zee had nergens last van. Alex kon alleen maar lachen. Maar of dit van 

vreugde was of spanning is nog steeds niet helemaal duidelijk…        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bij thuiskomst was het tijd om onze geweldige vakantie af te sluiten met een etentje. We 

kozen voor een grill restaurant waar we gesmuld hebben van spareribs, steaks en nog veel 

meer lekkere dingen. Het was super gezellig! Een top afsluiter voor een top vakantie! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We kropen deze avond extra vroeg ons bed in, want om 5 uur in de ochtend werden we al 

weer verwacht met ingepakte koffers voor de receptie van ons appartement.  

 

 



Vrijdag 23 oktober 
 

Om 4 uur `s nachts ging de wekker. Dit was wel heel vroeg! Nog een beetje moe liepen we 

naar de plek waar de bus ons kwam ophalen om naar het vliegveld te gaan.  

 

We ontbeten op het vliegveld waarna het tijd was om aan boord te gaan. Na een vlucht van 

drie uur zat de vakantie er helaas al weer op! 

 

 

Lieve Alex, Wieneke, Sanne, Gideon en Mattias,  

Bedankt voor de heerlijke week die we met jullie hadden tijdens deze vakantie. 

We hebben er van genoten! 

Volgend jaar weer?!  

 

Liefs en een knuffel, Noortje en Jolanda  


